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Voor de dienst nieuwjaarwensen

Orgelmuziek

Zingen Geschonken krijgen wij een zee van tijd
(uit Zingenderwijs, melodie LB 2013, 556)

Geschonken krijgen wij een zee van tijd.
Het jaar ligt als een brede kuststrook open
en nodigt ons haar stranden  te belopen,
het voetpad tussen nu en eeuwigheid.

De tijd ligt vóór ons met z'n eb en vloed:
Bekende stromen en nieuwe getijden,
dagen van rouw, of uren van verblijden
en overal uw stem die ons ontmoet.

Uw weidse ruimte nodigt mensen uit,
om voluit op hun toekomst aan te leven.
Moed om te zijn door moed om zich te geven.
Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid.

De Paaskaars wordt aangestoken

● God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. (1 Joh 1,5)

Moment van bezinning

Drempelgebed en begroeting
V: Gij die ons kent en ons doorgrondt,
zie ons hier aan met het licht van uw ogen
allen : Mogen wij wandelen in het licht

V: Gij zijt zelf de zon die ons warmt en beschijnt,



het licht dat ons voedt en doet groeien
allen : Mogen wij wandelen in het licht

V: Uw liefde brengt aan het licht wat onaf is, wat breekt,
wat wij verzwijgen en niet kunnen zeggen
allen : Mogen wij wandelen in het licht

V: Aan U vertrouwen wij ons toe,
vat ons samen in de stralen van uw licht
allen : Mogen wij wandelen in het licht

V: Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan,
die ons stelt in haar licht en ons roept tot haar dienst.
Vrede zij met ons,
Allen: Amen.

Woorden van welkom

Lied Psalm 8A, 1, 2, 6

Kyriegebed
Glorialied 500

[Kinderen gaan naar hun eigen dienst
Lied wij gaan voor even uit elkaar]

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing Psalm 8, uit 150 Psalmen vrij

Evangelielezing Lucas 2, 21

Lied 473

Overweging

Lied 690 uit Zangen van zoeken en zien (melodie LB 433)
In de diepste wereldnacht tekst: Marieke van Baest muziek: Erfurt 1524

1. In de diepste wereldnacht
klinkt de aandrang van uw stem
Spreek ons aan en geef ons kracht
roep ons terug naar Bethelehem.

2. In dat 'huis van levend brood'
wordt uw toekomst openbaar,



daar vervliegt de hoogste nood,
daar wordt uw belofte waar.

3. Dienaar van gerechtigheid,
Gij deelt in ons aller lot.
Enige die ons bevrijdt,
Gij, de Mensenzoon van God.

4. Toon U weer als morgenster,
overstraal ons met uw licht;
haal ons thuis van heinde en ver
in 't beloofde vergezicht.

Mededelingen
Bloemen
Collecten en een toelichting op het doel van de collecte

Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied De morgen van de eerste dag (uit Zingenderwijs, melodie Ps
134)
De morgen van de eerste dag
de eerste, achtste, nieuwe dag.
Gods liefde gaat het leven in,
er klinkt een naam, een zegening.

‘God zal u redden’, zegt de Naam
die voorop in de tijd mag gaan.
De morgen van de eerste dag -
de eerste, achtste, nieuwe dag.

Wegzending en zegen

AMEN
---------------------------------
Aan deze dienst werkten mee:
Geert Jan Olijslager, orgel
Door-Elske Cazemier, voorganger
Het beamteam

Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.


