
Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: 145 vers 1 en 5 

Bemoediging en groet 

Lied: 145 vers 3 

Kyrië gebed 

Gloria Lied: 150 A vers 1,2,3 en 4 

Als er kinderen zijn gaan zij naar hun Viering, dan lied:’ Wij gaan voor even uit elkaar...' 

Voor het openen van de Bijbel Lied: 333 ( 3x gezongen) 

Lezen: Zacharia 9: vers 9 t/m 12  (NBV ’21) 

Lied: 435 vers 1 en 2 

Lezen: Matteus 11: 25 t/m 30 (NBV ’21) 

Lied:’ De druk van dagelijkse dingen’, uit: Zingenderwijs’, melodie Lied 653 uit LvK 

1.  De druk van alle daagse dingen 

     waar is het eind en het begin? 

    Ergens weerklinkt een oud verlangen: 

     Leven met hart en ziel en zin. 

    Breng ons dan in herinnering 

    uw adem, geest van het begin. 

 

3. Leer ons vanuit uw woord te leven: 

    Liefde die niemand tot iets dwingt, 

    zorg die ons dichter bij elkaar brengt, 

    vreugde die ons voor altijd bint 

    Breng ons dan in herinnering, 

    uw zachtheid die de dood bedwingt. 

 

Verkondiging 

 

Lied: 315 vers 1,2 en 3 

Dienst der gebeden 



Collecte? ( of bij de uitgang?) 

Slotlied: 425  

 

Zegen/ gezongen Amen 

   


