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Het geheim zingen 

Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost 

Dienst over muziek 

 

************** 

Openingslied We luisteren naar Ik zoek bij jou,   

psalm 57 (van 150 Psalmen vrij - opname You tube) 

 

Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel 

Wat ik van jou gehoord heb, vriendschap, trouw 

is schaduw voor mijn ziel en wijd licht land. 

 

Tussen de leeuwen leg ik mij te slapen 

speerpunttanden, pijlen tong, maar jij 

spant boven mij een firmament van sterren. 

 

Ontferming zoekt mijn ziel. Ik hoor in mij 

een lied - verwacht een nieuwe dag en zing: 

 

ik ben van jou, jij zal mijn ziel bewaren. 

--- 

 

Moment van bezinning en stilte   

 

Bemoediging en Groet  

v: Onze hulp is de Naam van de Ene,  

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  

v: Die trouw blijft in alle tijden  

A: EN NOOIT LOSLAAT WAARAAN ZHIJ OOIT BEGONNEN IS  

v: Genade en vrede, voor u en voor jou, van God onze Vader,  

en van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest.  

A: AMEN  

 

Drempelgebed  

v. Wij wachten op U, God,  

op uw licht, dat verheldering brengt,  

https://www.youtube.com/watch?v=Tl700hJKDXg


op uw woord, dat alles verandert.  

A: OPEN ONZE OREN VOOR UW WOORDEN VAN HOOP,  

OPEN ONZE OGEN VOOR TEKENEN VAN UW AANWEZIGHEID,  

OPEN ONZE HARTEN VOOR HET GEHEIM VAN UW LIEFDE,  

v: neem van ons weg wat ons afhoudt van U,  

vergeef waar we elkaar tekort hebben gedaan.  

Vul onze harten en handen met goedheid.  

A: AMEN  

 

Welkom en inleiding bij het thema 

 

 

Lied 275 2 en 4 

 

Lied tegen de derde wereldoorlog - als gebed om ontferming en 

loflied 

Wij die met eigen ogen - in Zangen van zoeken en zien, 407 a 

1,2,3 

 

Kinderen gaan naar hun eigen dienst , we zingen Wij gaan voor 

even uit elkaar 

 

Gebed bij de opening van het Woord  

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  

en niemand heeft u ooit gezien; 

maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt 

dat Gij ons dient… 

O God, laat dit vermoeden, dit geloven, 

ook vandaag in ons opkomen 

door de bemoediging van uw Woord, 

door Jezus Christus onze Heer. AMEN 

 

Lied Zal er ooit een dag van vrede, ZZZ 674, 1, 2, 4, 6 

 

Lezing Psalm 57 (150 psalmen vrij) 

 

Evangelielezing Matteus 5, 8  

 

 

 



Lied  Verborgen blijft hoe Gij geneest  

- nr 307, uit De weg die je goeddoet, tekst John Bell en Graham Maule 

(Iona) vertaling Andries Govaart 

 

1. Verborgen blijft hoe gij geneest, 

de klacht hoort of de lijdenskreet, 

maar gij voltooit, geloven wij,  

waar wij voor staan in hoop en vrees. 

Uw handen aan het kruis, bebloed. 

zij dragen ieder door de dood,  

ze helen, hoeden, steunen ons,  

en wiegen kinderen in de schoot. 

 

2. De pijn die niet verdwijnen wil, 

de last, de schuld die aan ons kleeft, 

de vrees voor wat komen gaat - 

dit dragen wij steeds met ons mee. 

Maar ook is daar de liefde die 

het onverhoopte leed verzacht, 

de vijand doodsangst weer verzoent 

het spookverleden van de nacht.  

 

3. Daar roepen mensen: ‘Werk je mee? 

Niet zonder jou beginnen wij!’ 

Je voelt de hand die schept en redt 

in goede vrienden, zo nabij. 

God, dat uw Geest ons overkomt, 

zij heelt ons hart en ziel en lijf, 

en wie verward is brengt zij thuis: 

uit uitgeleefde volk verrijst. 

 

Overweging 

 

Lied Zingenderwijs 124 (tekst: Marijke de Bruijne, mel. 905 Liedboek 

2013) 

1. Soms durven wij onszelf aanschouwen, 

het donker dat in ons verblijft, 

de lichtheid van het mooie leven, 

de vreugd een mens te mogen zijn, 

dan durven wij ons leven zien, 

 zoals het is, schaduw en licht. 

 



 

2. Maar help ons, Geest van God, het donker, 

de schaduwen van onze ziel, 

die wij niet kennen maar vermoeden 

met hulp van Jou nu aan te zien  

en daarmee in jouw licht te staan 

en alles wijken kan en gaan. 

 

 

Mededelingen  

Bloemen  

Collecten en een toelichting op het doel van de collecte.   

 

Gebeden 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Slotlied 1000 1 en 2 

 

Wegzending en zegen  

De Eeuwige zegene en behoede ons, 

de Eeuwige doe haar aanschijn over ons lichten en zij ons genadig, 

de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.   

 AMEN 

--------------------------------- 

Aan deze dienst werkten mee:  

Geert Jan Olijslager, orgel  

Door-Elske Cazemier, voorganger  

Het beamteam en kosterijteam, en de vrijwilligers van ontvangst en koffie.  

 

Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook 

www.pgemmenoost.nl.  


