KERKDIENST OP 8 OKTOBER 2023, DERDE ZONDAG VAN DE HERFST

oM 10.00 u. IN DE SCHEPERSHOF, HET WAAL 400, 7823 NS EMMEN

OPENING

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Tekst bij het aansteken van de Paaskaars:

“Christus spreekt: Ik ben het Licht der wereld. Wie mij volgt wandelt niet in

duisternis, maar zal het licht des levens hebben.” (Johannes 8,12)

Intochtspsalm: Psalm 122, v. 1 en 2 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij”.

Bijbelse groet en bemoediging (Hierna neemt de gemeente plaats.)

Inleidend woord

Kyriegebed: een gesproken gebed, beantwoord met lied 301f.

Dit gebed eindigt als volgt:

“Zo vragen wij U, Heer, om ontferming. Laat ons zingend bidden:” Lied 301f
“Heer, ontferm U — Christus, ontferm U — Heer, ontferm U over ons.”

Hierna volgt een afsluitende bede.

Na de afsluitende bede van het Kyrie volgt — zonder nadere aankondiging — de
lofpsalm als Gloria.
Als Gloria: Psalm 150 “Looft God, looft Hem overal.”

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag

Eerste Schriftlezing (NBV): Jesaja 5,1-7.

Antwoordpsalm: Psalm 25, v. 2 “Here, maak mij uwe wegen”.




Evangelie (NBV): Mattheus 21,33-43.
Zang na het evangelie: Psalm 117 “Looft, alle volken, looft den Heer”.

Prediking
Meditatief moment: instrumentale muziek (naar keuze van de organist)

Lied na de preek: Lied 868 “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden
Het Gebed des Heren

Mededelingen inz. de collecte

SLoT
Slotlied: Lied 650, v. 1 t/m 3 plus 6 en 7 “De aarde is vervuld”.
(De gemeente gaat staan.)

Zending & zegen

De gemeente beantwoordt de zegen met een drievoudig gezongen ‘amen’.



