Schepershof 19 november 2023
met als thema: “Het begint allemaal met luisteren”

Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de
werkgroep “Leren Vieren”

Vooraf orgelspel

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar Jorinde en Geert Jan:
"Song Tune" van Henry Purcell.

We zijn een ogenblik stil.
De gemeente gaat staan.
Aanvangswoorden.

Vg: Onze Vader in de hemel, wij die U nooit hebben gezien
Allen: Zie ons in Uw liefde aan.

Vg: Wij die van U hebben gehoord
Allen: hoor Gij ons aan.

Vg: Uw naam is dat Gij mensen helpt
Allen: wees onze hulp.

Vg: en dat Gij alles gemaakt hebt
Allen: maak alles nieuw.

Vg: En dat Gij ons bij name kent
Allen: leer ons U kennen.

Vg: die bron van leven wordt genoemd
Allen: doe ons weer leven.

Vg: die heeft gezegd: “Ik zal er zijn!”
Allen: Wees hier aanwezig! Amen.

Samen zingen: lied 210:
Carin: 1; gemeente 2 en 3. "God van hemel , zee en aarde”

De gemeente gaat zitten.

Woorden van welkom.

Als kyriegebed lied 274. le couplet wordt door Carin gezongen,
Jan leest het 2¢ couplet en het 3¢ couplet zingen we samen.

Samen zingen: lied 705: 1, 2, 3 en 4: “Ere zij aan God de vader”

Inleiding op het thema.

Samen zingen: lied 848:



Carin 1 en 2: gemeente 3, 4 en 5. “Al wat een mens te kennen zoekt”

Kinderen naar de nevendienst en zingen: “We gaan voor even uit elkaar”
Blz. 1355 uit ons liedboek: Franciscus van Assisi zegt hier

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer laat mij ernaar streven,

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,
want wie geeft, ontvangt,

wie zichzelf vergeet, vindt,

wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,

en wie sterft zal ontwaken tot eeuwig leven.

Als gebed voor de opening van de bijbel zingen we:
lied 345 : 1, 2 en 3 “Gij hebt uw woord gegeven”

Lezing: 1 Samuel 3: 1 - 10

Samen zingen: lied 973:
Carin 1 en 3; gemeente 2 en 4 “Om voor elkaar te zijn”

Enige woorden.

Luisteren naar Jorinde en Geert Jan: “Giga” van John Lenton.
Dankgebed en voorbeden.

Mededelingen en collecten.

Samen zingen: ZZZ 25 “Leven is van zeven dagen: “ 1, 2, 4 en 5.

Leven is van zeven dagen lief en leed verdriet en licht,
stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht.
Mogen wij elkander dragen naar het land dat voor ons ligt.



Wind en adem, geest en leven, vol beweging, storm en vuur,
moge ons bezieling geven, in de winter, koud en guur
dat wij doorgaan onze wegen, dat wij voortgaan dag en uur.

Regenwater, waterbronnen, bron van leven, levensstroom,
waarmee alles is begonnen, water voor een dorre boom,
uitgelopen nieuw gevonden wast zij heel ons leven schoon.

Mag ik jou opnieuw ontmoeten, vriend, vriendin, vergeet mij niet,
zal ik jou opnieuw begroeten, met mijn ogen met mijn lied.
Mag ons in zijn hand behoeden God die lief is en ons ziet.

Carin zingt: "Make me a channel of your peace”
(uit de Evangelische liedbundel 389a):
In het Engels op de beamer: de vertaling staat hieronder.

Maak mij tot instrument van uw vrede,
daar waar haat is, laat mij Uw liefde brengen.
Waar onrecht is, Uw genade Heer
en waar twijfel is vast geloof in U.
Refrein: O, Heer ,geef dat ik niet zozeer zoek
om getroost te worden als wel om te troosten;
om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te beminnen met heel mijn ziel.

Maak mij tot instrument van Uw vrede,

daar waar wanhoop is in het leven laat mij hoop brengen,
daar waar duisternis, Uw licht

en waar verdriet is eeuwige vreugde.

Refrein:

Maak mij tot instrument van Uw vrede,

door te vergeven krijgen wij vergeving,

door te geven aan mensen ontvangen wij

en door te sterven worden wij geboren tot eeuwig leven.
Refrein:

Woorden van zegen:

Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.
Moge je de wind altijd in je rug hebben.

Moge de zon schijnen warm op je gezicht.

Moge de regen vallen zacht op je velden.

En totdat wij elkaar ontmoeten:

moge God je bewaren in de palm van zijn hand.



Samen zingen : "Amen”



