
ZWO – dienst 5 november 2023  

 

Voorbereid en uitgevoerd  

door leden van onze ZWO - commissie met als thema:  

“Geef kinderen een toekomst te beginnen in Moldavie” 

 

Vooraf orgelspel 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we  naar: 

 “Aarde barst los in gezang” naar psalm 100 van de cd “Welkom op de bergen”. 

Bewerking: Erik Borgman, muziek : Paul Vlak. 

 

We zijn een ogenblik stil. 

De gemeente gaat staan. 

Aanvangswoorden: 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg: Uw liefde reikt tot in de hemel ,God, 

Allen: Uw trouw tot in de wolken. 

Vg: Bij U is de bron van het leven, 

Allen: In Uw licht leven wij. Amen. 

  

Samen zingen: lied 217: 1, 2 en 5 “De dag gaat open” 

De gemeente gaat zitten 

Woorden van welkom. 

Gebed.  

Inleiding op het thema. 

Samen zingen: lied 782: 1, 2 en 3 “Het koninkrijk is voor een kind” 

Kinderen naar de nevendienst. 

Gedicht: “Echt waar” 

In mijn droom liep ik een winkel binnen. 

Achter de toonbank stond een engel. 

Ik vroeg: "Wat verkoopt u hier?". 

"Alles wat u maar wilt," zei de engel. 

"O," zei ik, "echt waar? 

Ik wil graag vrede op aarde. 

Geen honger en armoede meer. 

Gezondheid en onderdak, 

vrijheid en respect voor iedereen". 



"Wacht even," zei de engel. 

"U begreep me verkeerd. 

Wij verkopen hier geen vruchten, 

Alleen maar zaden. 

Die kunt u dan zelf zaaien". 

 

Als gebed voor de opening van de bijbel:  

lied 973 : 1, 2, 3 en 4 “Om voor elkaar te zijn” 

 

Lezing: Marcus 10 : 13 – 16 ; Matteus 6 : 25 – 34 

 

Samen zingen: lied 695: 1 t/m 5 “Heer raak mij aan met uw adem” 

Enige woorden. 

Luisteren naar “De tafel der armen” 

 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden het Onze Vader. 

Mededelingen en collecten. 

Samen zingen: lied 791 : 1 en 6 “Liefde eenmaal uitgesproken” 

Woorden van zegen  

Het ga je goed, wat op je weg komt, het zij je tot zegen. 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn, dat je ogen met mildheid kijken, 

dat je handen open zijn en opbouwen, dat je luistert tot in het zwijgen, 

dat je woorden oprecht zijn  

en dat je met hoofd en hart bewogen bent met de mens op je weg.  

God zegene je weg.  

Samen zingen : “Amen” ( drie keer)  


