Hoeksteen

Lucas 4: 1-13

De verzoeking in de woestijn

Slang

Lucas 9: 28-36

Jeruzalem —Broden — Koninkrijken der Wereld.
Symbool van de duivel ( Gen. 3 )

De verheerlijking op de bei;g

Boekrol
Stenen tafelen
De wolk

Berg

Lucas 13: 6-9

Profeten — Elia
De wat — Mozes

Symbool voor de nabijheid en verborgenheid van God
Op een berg gebeuren vaak belangrijke dingen .
- Verbondssluiting op de Sinai - Bergrede

De onvruchtbare vijgenboom

Vijgenboom

Schop
Bijl

Lucas 15: 11-32

In de bijbelsche tijden een belangrijke boom.

Beeld van vrede en voorspoed.

leder zittend onder zijn eigen vijgenboom.

Lucas 13 : 8 Ik zal er eerst nog eens omheen graven

Matt. 3 : 10 Reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom.

De gelijkenis van de verloren zoon.

Lucas 20:9-19

De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.

Wijngaard
Wijnstok

Zoon

Lucas 19: 28-44

Is beeld van het volk van God
“Tk ben de ware wijnstok .....”
In Israél nationaal symbool dat stond voor vrede en voorspoed.
De steen die bouwlieden afgekeurd hadden,
“Deze is tot een hoeksteen geworden.
Vergelijking met Jezus gekruisigd.

De intocht in Jeruzalem

Rode zon
Palmtakken

Lucas 22: 7-23

Rode zon gaat onder boven Jeruzalem
( Jezus weende over Jeruzalem )
Staan voor overwinning.

Paasmaaltijd — maaltijd van de Heer

Brood
Wijn

Lam
Kruisiging
INRI

Lucas 24: 1-12

Brood is leven ( levensvoorwaarde )

Symbool van Jezus Bloed — feestdrank — belotte.
Offerdier — Paaslam — Christus .

Vijgenboom wordt kruis — wordt levensboom.

Tezus de Nazoreer. Rex Iudorum ( koning der Joden )

Palmboom
Wereldbol

Nieuwe stad
A-Q

Paser; geopend graf
Symbool voor Isra€l en staat voor overwinning.

mensen in deze wereld als gevangen achter tralic’s
Gevangen in wanhoop — verdriet eenzaamheid en honger.

Symbool voor toekomst — de belofte (Openb. 21)
Alfa en Omega, het begin en het einde.




