
Protestantse Wijkgemeente  

Emmen-Oost 

 
Zondag 4 januari 2026 
 

Voorafgaand aan de dienst is er 
nieuwjaarsbegroeting met koffie en 

rolletjes 
 

 
 

 
Orgelspel  

 
VOORBEREIDING 
Lied (staande): Lied 482: Er is uit ´s werelds duistere wolken 

 
Welkom  

 
Bemoediging  
We gaan zitten 

 
Lied 488: 1a, 2v, 3a, 4m, 5a: In den beginne was het woord 

 
Gebed op de drempel met het oog op de wereld 
Lied 801: 1, 2, 3 en 4: Door de nacht van strijd en zorgen 

 
DIENST VAN HET WOORD 

Lezing: Prediker 3: 1-11 (vertaling: Pé Hawinkels en Pius 
Drijver, ietwat aangepast) 



Alles heeft zijn tijd; er is een tijd voor elke aangelegenheid 

onder de hemel. 
Een tijd om te baren en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten en een tijd om planten uit te rukken 

Een tijd om te moorden en een tijd om te verplegen, 
een tijd om te slopen en een tijd om te bouwen. 

Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen 
een tijd om te jammeren en een tijd om te dansen van plezier. 
Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen op te 

stapelen, 
een tijd om samen naar bed te gaan en een tijd om op jezelf 

te blijven. 
Een tijd om te zoeken en een tijd om zorgeloos te zijn, 

een tijd om te sparen en een tijd om te verkwisten. 
Een tijd om scheuren te maken en een tijd om ze te 
herstellen, 

een tijd om te zwijgen en een tijd om te praten. 
Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, 

een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 
Dus iemand, die zich afbeult,  
Wat schiet hij ermee op? Wat gaat hij erop vooruit? 

Ik heb gezien, wat God de mens allemaal gegeven heeft  
om zich mee bezig te houden, 

en alles, wat hij gemaakt heeft, is mooi, op zijn tijd. 
Ook heeft hij de eeuw in het hart van de mens gelegd. 
De volle omvang van wat God tot stand gebracht heeft,  –  

geen mens die erbij kan. 
 

Enkele woorden over de tijden en het besef van eeuwigheid 
 
Lied 845:Tijd van vloek en tijd van zegen 

 
Lezing: Prediker 12: 1-7 (vertaling Pé Hawinkels en Pius 

Drijver) 
Vergeet niet aan je schepper te denken in de jaren van je 
jeugd, 

want maar al te gauw komen de kwade dagen, 
en zetten de jaren in, die je zullen doen zeggen:  



'Ik vind er niets meer aan.´ 

 Maar al te gauw verduistert de zon,  
en het licht van maan en sterren, en komen de regenwolken 
terug. 

Op die dag gaat er een rilling door hen die het huis bewaken, 
sterke mannen krimpen ineen, de vrouwen houden op met 

malen 
er zijn er maar weinig meer over, zij kijken werkloos uit het 
raam, het wordt hun zwart voor de ogen. 

De deuren aan de straatkant worden gesloten, de stem van de 
molen klinkt gedempt, 

het zingen der vogels wordt nietig en zwak en de zangeresjes 
duiken schuw ineen. 

Men durft niet omhoog te kijken, en durft niet de straat op,  
waar de amandelboom bloeit, de olijf zwaar aan de takken 
hangt en de kapperbes rijp is tot berstens toe: 

want de mens is op weg naar het huis zonder einde,  
en door de straat waren de weeklagers rond. 

Maar al te gauw wordt het zilveren koord ontknoopt, de 
gouden schaal platgeslagen, 
de waterkruik gebroken op de rand van de bron en het 

scheprad vernield in de put. 
  

En het stof wordt weer wat het in oorsprong geweest is, en 
gaat op in de aarde,  
en de levensadem keert terug vanwaar hij gekomen is, en 

verdwijnt in God. 
  

 



Enkele woorden over Vadertje Tijd en jonkheid van Jezus´ 

jongeren 
 
Lied: Gezang 364 uit het Liedboek 1973, t. Johann 

Andreas Cramer (1723-1788), vertaling Ad den Besten, m. 
Lobet den Herrn und dankt ihm seine Gaben (Johann Crüger 

1640), Laat ons als Jezus´ jongeren nooit vergeten 
 
Lezing: Lucas 2: 22 - 32  

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de 
wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem 

naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is 
voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren 

zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze het 
offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel 
tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een 
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God 

Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte 
op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat 
hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou 

hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de 
tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten 

om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam 
hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 
‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 

zoals u hebt beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 

die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 

 
Enkele woorden over de oude(?) Simeon en zijn heengaan 

(n.a.v. Anna: Lucas 2: 36-37  Er was daar ook een profetes, 
Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was 
hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar 

met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar 
weduwe.) 



Lied: Gezang 68 uit het Liedboek 1973: De Lofzang van 

Simeon 
 
DIENST DER BARMHARTIGHEID 

 
Mededelingen: bloemengroet en collectes 

 
Inzameling der gaven 
 

Gebeden 
 

Slotlied: Lied: ´Een zee van tijd´, t. Alfred C. Bronswijk, m. 
Lied 556 (´Alles was over ons geschreven is´) 

Geschonken krijgen wij een zee van tijd. 
Het jaar ligt als een brede kuststrook open 
en nodigt ons haar stranden te belopen, 

het voetpad tussen nu en eeuwigheid. 
  

De tijd ligt vóór ons met z'n eb en vloed: 
bekende stromen en nieuwe getijden, 
dagen van rouw, of uren van verblijden 

en overal uw stem die ons ontmoet. 
  

Uw weidse ruimte nodigt mensen uit 
om voluit op hun toekomst aan te leven. 
Moed om te zijn door moed om zich te geven. 

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid! 
 

Zending en zegen: ´VEEL HEIL EN ZEGEN!!` 
 
Orgelspel 

 
NIEUWJAARSONTMOETING 

------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 



Vandaag 

- is ds. Nielspeter Jans onze voorganger 
- is Tonnis Bos onze organist 
- de 1e collecte is voor de diaconie, de 2e collecte 

  voor de kerk  
- u kunt uw geld overmaken op NL15RABO 0114 5357 36  

t.n.v. Prot. Gem. Emmen o.v.v. collecte 4 januari 2026 
- De bloemen die tijdens de dienst in de kerk staan, gaan met 
een hartelijke groet van hele de gemeente naar dhr. Jan 

Haveman, Prinsesselaan 4 
 

 
Van Huis 

Tijdelijk in De Horst, (reval.) Rondweg 97, 7825 TC:   
mw. Roelie v.d. Heuvel-Notenboom, Hondsrugweg 171 
Tijdelijk in De Horst, afd. Aa, kamer 2 (3e etage), Rondweg 

97, 7825 TC Emmen: mw. M. Nieman-de Vrieze, Laan v/h 
Kinholt 440 

Weer thuis uit Weidesteijn: mw. Roelie Klaassen, Laan v.d. 
Bork 810  
Weer thuis uit ziekenhuis: dhr. Jan Haveman, Prinsesselaan 4 

 

 

Bespreking begrotingen op 11 januari 

Op zondagmorgen, na de dienst, bespreken we de 

begrotingen voor komend jaar. U heeft er al iets over kunnen 

lezen in Op Weg. Daarnaast hebben wij de begrotingen uit 

onze wijk zoals ZWO en de wijkkas. Een exemplaar van de 

begroting voor geheel Protestants Emmen kunt u vooraf 

ontvangen als u een berichtje stuurt naar de scriba. Deze 

begroting is inclusief een toelichting van de Kerkrentmeesters. 

Namens de kerkenraad, Rien Middelburg 

 
Zang & Evangeliedienst 

Zondagavond 4 januari a.s. zal er weer een Zang & 
Evangeliedienst worden gehouden in de Kapel aan de 
Kapelstraat in Emmen. 



De dienst wordt georganiseerd door de commissie van de 

stichting Zang & Evangelie van de PGE kerken, de 
Baptistengemeente de Bron, het Leger des Heils en de 
Christelijk Gereformeerde Kerk. 

Het begint om 19.00 u. 
Medewerking wordt verleend door “Female Voices’ uit Emmen. 

De organist is Jan Dubbelhuis en de voorganger is dan mevr. 
Dineke van Oort. 
Iedereen is van harte uitgenodigd! 

 
 

Viering op 18 januari in de Pauluskerk: die zondag geen 
dienst in de Schepershof! 

In het kader van de jaarlijkse week van gebed voor eenheid 
houden we ook dit jaar weer samen met de R.K. Goede 
Herderparochie een viering met als thema ”Eén van Geest in 

zijn Licht”. 
Op zondag 18 januari 2026 om 09.30 uur vieren we samen in 

de Pauluskerk, Weerdingerstraat 33. Er is dan geen dienst 
in de Schepershof!! 
Voorganger is pastoor Stiekema en de overweging word 

verzorgd door ds. Nielspeter Jans. Het Pauluskoor werkt mee 
aan de viering en de collecte is bestemd voor de slachtoffers 

van de oorlog in Sudan.  
Namens de Werkgroep Oecumenische Vieringen Emmen- 
Oost, Jan Baptist 

 
 

Dank 
Beste mensen, voor het mooie boeket welke mij zondag 21 
december werd gebracht, wil ik u allen heel hartelijk 

bedanken. De verrassing was groot. 
Martha Kooij 

 
V&T 
Op 20 januari 2026 zal ds. Nielspeter Jans gedichten 

bespreken n.a.v. het boek ‘Hier stopt het heilige woord’.  



De middag begint om 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur voor 

koffie en thee. 
 
 

Volgende week, 11 januari 2026 
De dienst zal dan worden geleid door ds. P. Bongers en Jan 

Baptist 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


